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Van 11 november tot Kerstmis, tot ver voorbij de vele wensen van het 
Nieuwe Jaar, voorbij alle vieringen en feesten, en zelfs voorbij alle twisten 
en oorlogen wereldwijd, klonk alom het heerlijke Vredeslied. Dankzij het 
gelegenheidskoor van de Kesterse schoolkinderen klonk het ook bij ons, bij 
de herdenking van de oud-strijders en van de overleden leden van onze 
harmonie, op zondag 9 november 2014… Een beeld om innig te koesteren… 
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Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij. 
 
 
Voorzitter:  Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32 
  willyjuwet@skynet.be 
 
Secretaris:  Frédérique Goessens, Halleweg 4, 1750 Lennik –  0477/65 79 57 
  fgoessens@gmail.com 
 
Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneaustraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35 
  jo.vannimmen@skynet.be 
 
Dirigent: Dorien Bosmans, Kesterweg 20, 1755 Kester  

 dorien_bosmans@hotmail.com 
 
Verantwoordelijke 
Instrumenten: Jo Van Nimmen 
Activiteiten: Kirsten Musch 
Website: www.fanfarekester.be  Webmaster: Marcel Vellemans 
Facebook: https/www.facebook.com/www.fanfarekester.be 
Repetitielokaal: Jagershof, Bruneaustraat 36, 1755 Kester 
Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960 
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Inhoud van nummer 27, het eerste nummer van de tiende jaargang: 
 
Jeugdkoor op 9/11  blz. 1 
Colofon   blz. 2 
Bij de 10de jaargang  blz. 3  
Op de pupiter   blz. 4 
Van Website tot Facebook blz. 5 
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Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken. 
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Bij de tiende jaargang 
 
 
 
Reeds volle negen jaren volgen de Naklanken het wel en wee van onze muziekvereniging, van 
de muzikanten, de sympathisanten, de steunende en de sponsorende leden. De muzikale 
klanken krijgen keer na keer hun echo in dit contactblad. Zij vertellen het relaas van de 
wekelijkse repetities, van de optredens, groot en klein, van de processiemarsen, de aubades en 
serenades, de jaarlijkse lenteconcerten. Het heden en het verleden worden er verweven tot een 
lang eerbetoon aan al wie in de voorbije 168 jaar hart en ziel heeft gestoken in het monument 
dat vandaag onze harmonie is geworden: jeugdig, enthousiast, talentrijk, levendig en gedragen 
door een stevige achterban, in één woord uniek voor een kleine dorpse gemeenschap.  
 
Maar ook het dagelijkse dorpse leven van vandaag wordt in deze afleveringen opgevangen, 
geboorte en sterven, jubelen en rouwen. Het 27ste nummer, het eerste van de tiende jaargang, 
zal aan deze wetmatigheid niet ontsnappen. De grote fanfarefamilie evenmin. Binnen de 
harmonie mogen we ons vooral verheugen om diverse geboorten. De lezer zal de jonge kopjes 
ontdekken in de rubriek ad hoc, misschien zelfs de kopjes van de muzikanten voor de 
toekomst.  Maar ook het rouwen staat immer voor de deur, zoals blijkt ook in dit nummer.    
 
Dit nummer kan evenmin voorbijgaan aan de feestelijke dagen van eind oktober en begin 
november. Het eetfestijn was groots. De traditionele herdenking van de oud-strijders, dit jaar 
vooral gericht op de strijders van de ‘Grooten Oorlog’, en van de overleden muzikanten van 
onze maatschappij, werd op 9 november een aangrijpende hulde aan allen, bovendien 
opgeluisterd door een kinderkoor van onze Dorpsschool en afgesloten op het dorpsplein met 
indringende momenten bij het oorlogsmonument, al ruim een halve eeuw de stille getuige van 
onze warme vieringen. 
 
Het 150-jarig jubileum van de parochiekerk op 11 november, plechtig zoals altijd en  
warm muzikaal geopend door onze muzikanten, kreeg met het koor Gaudicanto en het 
bijhorend instrumentaal ensemble, een luisterrijke en hooggewaardeerde invulling, die lang in 
het culturele geheugen van Kester en de omliggende regio zal blijven hangen.  
 
In dit eerste nummer van het nieuwe jaar kijken we alweer uit naar het lenteconcert van 28 
maart 2015. ‘Typisch Belgisch’ is de titel en echt van bij ons zijn de nummers die zullen 
worden uitgevoerd. Nieuw is de rubriek ‘Op de pupiter’, verzorgd door onze dirigente Dorien. 
Keer na keer zal ze ons een compositie voorstellen die is ingestudeerd en grondig ontleed, 
klaar voor uitvoering. Haar eersteling, Classical Canon van André Waignein, werd reeds, met 
groot succes, ten gehore gebracht o.m. tijdens het Jubileumconcert op 11 november.  
 
Terugblikken en vooruitkijken, koesteren en verwachten, in deze bladzijden zal de lezer ze 
ontmoeten, met een glimlach of een traan. Alleszins zullen de warmste wensen voor een 
gelukkig jaar voor elkeen naklinken achter elke bijdrage, als hartelijk lijstje rond elke foto… 
Een gelukkig 2015 gewenst op elke bladzijde van onze 10de jaargang! 
 
 
Willy  
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Op de pupiter  

 

‘Classical Canon’ van André Waignein 

 

Met veel goeie moed na een prachtig Disney concert in maart van vorig jaar, zijn onze 

muzikanten al een tijdje aan het repeteren voor de komende optredens, alsook voor het 

concert van 2015. Het thema van dit concert was al eerder gekozen maar tot  vandaag 

hielden we het echter nog even geheim. In deze Naklanken lichten we een tipje van de sluier 

door telkens één van de werken in de schijnwerpers te plaatsen.  

Onze harmonie bezit 2 grote kasten met daarin een arsenaal aan partituren. De meesten 

daarvan werden al uitgevoerd tijdens voorbije concerten. Sommigen onder hen vallen zo in 

de smaak dat we ze graag eens herhalen op een volgend concert. Een voorbeeld daarvan is 

‘Classical Canon’ van André Waignein. 

 

                                                       

 

André Waignein is een Belgisch componist, geboren te Moeskroen in 1942. Hij is een 

gekende schrijver in de wereld van harmonie‐orkesten dankzij een enorm oeuvre aan 

werken voor deze bezetting. Hij schreef Classical Canon in 1989.  

Dit werk werd reeds uitgevoerd tijdens de Mis op de Heide in Kester en zal ook ten hore 

gebracht worden in komende optredens, omdat we het zó mooi vinden! We zijn er sterk van 

overtuigd dat u als luisteraar onze mening zal delen. 

 

Dorien Bosmans 
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van Website tot Facebook… 
 
In 2006, toen onze Naklanken nog jong en onervaren waren, weliswaar met zoveel goeie 
intenties gestart, zorgde Jonas De Maeseneer voor een eerste versie van onze website. Toen 
de studies en de professionele bezigheden te omvangrijk werden, nam Marcel Vellemans de 
bijzondere taak over. Dit gebeurde in oktober 2011. Eerstdaags wordt de creatieve opdracht 
alweer doorgeschoven. De nieuwe webmaster wordt dan Koen De Praetere, trombonist. 
Bedankt, Jonas en Marcel! Koen, succes ermee! 
 
 
 

 
 
 
 
En ondertussen heeft Dorien, in alle stilte op Facebook een kleurrijke pagina ontworpen, met 
tal van foto’s van diverse heuglijke momenten uit het leven van onze harmonie. Die pagina 
zal men kunnen vinden onder  www.facebook.com/www.fanfarekester.be . Alleszins een 
bezoekje waard voor wie levende sporen van onze muzikanten wil vinden. 
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Uit de fanfarefamilie…   
 
Geboorte! 
 

 
 
Wout Goessens, de eerstgeborene van secretaris Frédérique en Nathalie Verlinden, mochten 
we reeds presenteren in de Naklanken 21 van februari 2013. Op 18 juli 2014 kreeg hij er een 
broertje bij, Lowie Goessens, 50 cm groot en 3,340 kg zwaar. Aan de gelukkige ouders en het 
flinke broederpaar onze welgemeende wensen voor een heerlijk bestaan op deze voor ons zo 
muzikale wereld. 
 
 

Wieg 
 

Geur van honing   Een ademhalen van dons 
en jonge melk,   en speurbaar 
van een nestdiertje    aan de neusvleugels  
dat slaapt.    de geur van wat gebeurd is: 

      geboorte, 
      geheim.                                    Ida Gerhardt 
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Op zondag 9 november 2014 werd 
Obe Sichien geboren, het zoontje 
van Kirsten Musch en Patrick 
Sichien. Ook hij komt een ouder 
broertje gezelschap houden. Grote 
broer Lasse immers werd geboren op 
1 september 2012 en kijkt al stilaan 
uit naar zijn eerste schooldag. Met de 
komst van Obe is de nieuwe woonst 
in Molenstraat 5 te Herfelingen,  
ineens levensluid ingewijd en vol 
vrolijke klanken. Dat de kleine  
lachebek er zin in heeft, geeft zijn 
foto alleszins aan.  
 
   Korte beentjes, mini teentjes, 
   Lachend mondje, pamperkontje, 
   Welkom, lieve ukkepuk 
   Je bent ons tweede meesterstuk! 
 
Kirsten en Patrick, terecht gezegd! 
Geniet van elk moment! Onze 
warmste muzikale wensen zullen u 
alle vier trouw vergezellen! 
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Rouwend afscheid nemen… 
 

 
 
 

 
      

Op 21 december 2014 overleed te 
Heikruis in het WZC Mater Dei 
Germaine Raspé, geboren te 
Bogaarden op 14 september 1921, 
weduwe van Gaston Raemdonck. 
Een leven lang woonde Germaine op 
het dorp te Kester, als naaister en 
modiste, en later op de hoek van de 
Bruneaustraat en de Cypriaan 
Verhavertstraat. Al die jaren ook 
waren Gaston en Germaine fervente 
supporters van onze harmonie. 
Verdween in de jongste jaren het 
bewuste contact met haar dorp, toch 
blijft in ons geheugen het beeld 
bewaard van de stille maar oh zo 
hartelijke vrouw die ook het leven 
van haar fanfare van nabij is blijven 
volgen. Germaine blijft voortleven in 
onze fanfarefamilie, ook na vandaag! 

65 jaar lang was Jean Van Eeckhoudt 
getrouwd met zijn Lisa Laroche. 
Daarom stonden ze glunderend 
afgebeeld in het vorige nummer van 
Naklanken. Hij was geboren te Gooik 
op 22 oktober 1925, maar doofde 
stilletjes uit te Halle op 1 januari 2015. 
Velen hebben hem uitgeleide gedaan te 
Kester op maandag 12 januari. Voor 
velen was hij de warme vriend, steeds 
tot een babbel bereid, bakker onder de 
bakkers, het hart op de tong. Ook voor 
onze harmonie was hij een supporter. 
Geen concert of eetfestijn zou hij ooit 
missen, elk nieuwtje was welkom, elk 
optreden gevolgd. De briljanten bruiloft 
verdiende een klankvolle groet. Lisa, de 
warme dank die we toen muzikaal niet 
konden uiten, drukken we nu met diepe 
droefheid nogmaals uit als hartelijke 
afscheidsgroet aan Jean.  



 

 

9

 
 
 
 

Uit de agenda…          
 
 
Het eetfestijn van de fanfare, ’t Eten van ’t muziek, zou zeker op de agenda 
van Marcel Seghers hebben gestaan, mocht zijn gezondheid het op dat moment hebben 
toegelaten.  Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014 werden alle supporters van onze 
fanfare en vele fijnproevers uit de omgeving immers verwend door kok Freddy en zijn ploeg. 
De uitzonderlijke kwaliteit van dit eet-weekend, jaar na jaar opgebouwd door kok Marcel 
Vellemans, heeft Freddy Danau weten te behouden. Alweer kwamen velen genieten, die 
alvast de afspraak maakten: zeker tot de volgende keer!  
 
Een geschreven en gedrukt woord van dank past hierbij, voor Freddy en alle vrijwilligers die 
zoveel uren in de keuken stonden, met orde en gezwindheid bedienden in de zaal, en ook voor 
hen die na het feest instonden voor de opkuis, de repatriëring van alle materieel, de 
noodzakelijke afronding, dit alles ondanks de duidelijke tekenen van vermoeidheid… Nen 
dikken merci aan iedereen!  
 
 
Voor dit jaar, en dus voor ons volgend eetfestijn, zijn alvast de data van 24 
en 25 oktober gereserveerd in ’t Jagershof te Kester! U komt toch ook? 

 

Met deze schalkse foto, gekozen voor 
zijn gedachtenisprentje, wil Naklanken 
de herinnering bewaren van Marcel 
Seghers, te Elsene geboren op 20 
november 1937 en overleden te Halle op 
9 januari 2015. Brusselaar noemde hij 
zichzelf, maar te Kester woonde hij in de 
Molenstraat    en te Gooik werd van hem 
afscheid genomen op zaterdag 17 januari 
in de Sint-Niklaaskerk. Muziek en zang 
vulden grotendeels zijn leven. Geen 
gelegenheid liet hij voorbijgaan om zijn 
geoefende prachtstem te laten horen en 
zijn omgeving tot zingen te bewegen. 
Geen feestmoment was voor hem te min. 
Hij genoot van het leven, met licht in de 
ogen en een brede glimlach op het 
gelaat. Onze harmonie blijft hem 
dankbaar voor zijn steun en warmte. Een 
afscheid is het niet echt, want bij ons 
blijf je hoorbaar verder leven… 
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De 11 novemberviering op 9 november 2014 
 

 

 
 
Op zondag 9 november 2014 herdacht Kester de oud-strijders van de wereldoorlogen I 
en II tijdens de traditionele 11 novemberviering. Centraal stond uiteraard de Grooten 
Oorlog 14-18. Doch ook de eigen overleden muzikanten werden niet vergeten.  
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De samenwerking tussen de parochie Sint-Martinus, het Gemeentebestuur, de directie van de 
Dorpsschool en de Koninklijke Fanfare mondde ook dit jaar uit in een hartverwarmende en 
indrukwekkende viering. De vele aanwezigen werden bovendien vergast op een verrassend 
optreden van een gelegenheidskoor van de Dorpsschool, omvangrijk en bovendien kleurrijk, 
zoals de foto op het omslagblad het toont.  
 
Bij de bloemenhulde op het dorpsplein verbeet iedereen de kille novemberwind bij het 
beluisteren van de nationale hymnen en het steeds ontroerende Last Post van Marjolijn. 
  
 

150-jarig jubileum van de huidige Sint-Martinuskerk 
 
Dinsdag 11 november 2014 was een gedenkwaardige dag voor Kester. Dat de huidige kerk 
150 jaar geleden, in 1864, werd heropgebouwd op dezelfde plek waar reeds eeuwenlang de 
dorpskerk heeft gestaan, werd feestelijk herdacht. Vanuit de parochie werd het plan opgevat 
om in een plechtig en cultureel hoogwaardig moment de moedige bouwers van toen en de 
vele generaties nadien de gemeende hedendaagse groet te brengen die zij verdienden. Het 
werd een concert van uitzonderlijk niveau, in de ganse regio aangekondigd, druk bijgewoond 
en lovend beleefd en beluisterd, gediend door de uitstekende akoestiek van het kerkgebouw. 
De echo’s klinken maanden nadien nog na en de vraag om een vervolg blijft zich herhalen. 
 
 
 

 
© Rudy Boon 
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Onze Kesterse harmonie mocht hier niet ontbreken.  Onder de kundige leiding van Dorien 
brachten zij het stemmige ‘Classical Canon’ van André Waignein, in dit nummer reeds 
voorgesteld, het meeslepende ‘I will follow him’ van Frank Pourcel en Paul Mauriat in een 
arrangement van Ron Sebrechts, en het verfijnde ‘Twins’ van Jan Hadermann.  Het spontaan 
en enthousiast applaus dat Dorien mocht ontvangen , straalde door naar elke muzikant die dit 
optreden tot een indringend succes heeft gemaakt. 
 
De grote attractie van de avond was uiteraard het optreden van het grote vijfstemmig koor 
Gaudicanto uit Geraardsbergen en een instrumentaal ensemble, beide onder de leiding van 
Marc Gerain, die bovendien  mocht rekenen op de befaamde solisten Inez Carsauw, mezzo-
alt, en tenor Lorenzo Carola. Indrukwekkend was hun prestatie, keurig de presentatie door Jos 
De Baerdemaker, indrukwekkend ook dit grote concertkoor zoals blijkt uit de foto verderop in 
dit nummer. Indrukwekkend zelfs is het jubilerend kerkgebouw… 
 
 
 

 
© Rudy Boon 
 
v.l.n;r. Dorien Bosmans, Lorenzo Carola, Inez Carsauw en Marc Gerain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dit 27ste nummer van Naklanken start de tiende jaargang van ons uniek 
contactblad.  De harmonie kan men blijvend steunen met inschrijving op een 
jaarabonnement (drie nummers voor € 5,-), als steunend lid (€ 20,-), en met 
een hoger bedrag, naar godsvrucht en vermogen, voor al wie sponsor  wil 
zijn. Wie het wenst kan zijn steungeld ook overschrijven op de rekening  van 
de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester       BE73 4295 1005 9960 
                                  Alvast bedankt iedereen!
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Kerstmis 2014 
 
Zoals alle vorige jaren werd ook in 2014 de viering op Kerstdag opgeluisterd worden door 
onze muzikanten. Nog helemaal ingespeeld na de drukke novemberfeesten, brachten ze ook 
nu een keure aan muziekstukken die hielpen om van deze hoogdag een stemmig feest te 
maken. Nog lang na de ‘Ga in vrede’ van de voorganger werd er gezellig nagepraat achteraan 
in de kerk mede dank zij de borrel en de glühwein door de fanfare aangeboden.   
 
Maar dit alles voor het goede doel! Dit jaar werd er een vrije bijdrage gevraagd voor de 
Rainbow 4 kids. Het resultaat mocht gezien worden: € 110,-  In Kenia zorgt deze 
organisatie ervoor dat de kinderen degelijk onderwijs kunnen krijgen, dat er schoolgebouwen 
komen die bovendien onderhouden worden, dat er brandhout is voor de keuken en dat die 
keuken ook zorgt voor gratis ontbijt en lunch. Voor het onderwijs zelf betalen de ouders 
lichtjes mee… 
 
Wie wenst Rainbow 4 kids ook buiten deze actie van de fanfare te steunen, kan zijn bijdrage 
storten op IBAN: BE41 7330 3873 0110  BIC: KREDBB van Rainbow4kids. Elke bijdrage 
is ginds van groot belang. Marie-Rose De Maeseneer, schoonzus van Marjolijn Deridder, 
werkt al jaren ter plekke mee aan dit project en zorgt er voor dat alle bijdragen, werkelijk alle 
bijdragen, zonder afhoudingen allerhande, in Kenia nuttig gebruikt worden! Wij hopen in een 
volgend nummer van Naklanken foto’s uit Kenia te kunnen afdrukken.  
 

Op de agenda… 
 

… staat één grote uitdaging: het lenteconcert van 28 maart 2015! De weken 
vervliegen zo snel, het aantal repetities slinkt oh zo vlug, en de spanning stijgt navenant. Wat 
op de tafel ligt, of op de pupiter, is een appetijtelijk menu. De ingrediënten zijn van eigen 

bodem en, daarom wordt de titel van het concert Typisch Belgisch ! Eerlang worden de 
uitnodigingen ruim verspreid en worden de toegangskaarten aangeboden… Naar jaarlijkse 
gewoonte is dit concert het muzikaal geschenk, steeds feestelijk verpakt, dat de muzikanten 
aanbieden aan hen die jaar in jaar uit onze vereniging steunen en volgen. Welkom aan 
iedereen! 
 
In 2015 organiseert de gemeente Gooik geen cultuurmaand in november maar een (verlengde) 
cultuurweek, eind april-begin mei, gericht op het muzikaal leven in de gemeente. Uiteraard 
doet onze harmonie mee. Wij openen zelfs de week met een gezamenlijk optreden van onze 

muzikanten en Herman en Rosita. Op zaterdag 25 april staan ze allemaal in de zaal 
van ’t Jagershof klaar om er een luisterrijke en gezellige avond van te maken.  
 

En een weekje later, op zondag 3 mei, is er de jaarlijkse Heidetocht van de parochie en 
het Gild van ’t Paardenvolk van Kester. Graag is onze harmonie  present op de Kesterheide 
om er, in open lucht en in volle zon en ruimte , te musiceren. Met velen wordt uitgekeken naar 
dat moment, een unieke muzikale belevenis op de zuiderse flanken van de heideheuvel. 

 
En voor het volgende nummer van Naklanken verschijnt, vieren we alweer met zijn allen 

Kester Kermis, op zondag 31 mei 2015. Van ’s morgens vroeg zal men luisteren naar 
het hoevegetrappel van zoveel paarden en naar het opwekkend geroffel van de fanfare…  
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 Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en 
OKRA–Trefpunt Kester 
Michel Doomst, burgemeester  
Inge Jacobs, schepen - Heidestraat 9, Kester 
Architectenbureau Simon De Boeck – Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62) 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
Century 21 VMT  NV – 1740 Ternat, Assesteenweg 243 (0473/74 19 12) en  
         1755 Kester, Edingsesteenweg  
n.v. Olympia,  – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 17)  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
Jos Walravens – Molenstraat 33, Kester 
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, Kester 
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Marc Noël, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Albert (+) en Augusta Vanrompaey – Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove 
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat 6 
Elektro Tondeur – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23) 
Romaine Van der Eeckt (+) (Kester, Warandestraat 50)  
Familie Minner-Kestens (Adviesbureau Carmona), - Kester, Schoonscheenstraat 5 
Wijnhandel Terlinden - Herfelingen,Terlindenstraat 16 (02/396 22 61 of  0474/599 888) 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Cyclo Cosyns  - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73) 
Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Beenhouwerij Jos - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (054/56 73 27) 
Verzekeringen Pierre Bouteille bvba – Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 250 gezinnen! 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen 
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    Poëzie is ook muziek... 
  Muziek en gezang zijn ook poëzie ! 
 

   
   © Rudy Boon 
    Het koor Gaudicanto 
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       © Rudy Boon 
 
 
 

Reeds 150 jaar wordt er onder dit hoge gewelf gevierd, gezongen  
en getreurd. Gebeden en verzuchtingen gingen, als wierookgolven, 
hemelwaarts. Maar wanneer onze muzikanten hier samen musiceren, 
vullen zij de hele grootse ruimte, en wordt hun spel één groot gebed, 
één heerlijke lofzang, een fijn concert gelijk. En de fotograaf, heel 
hoog verscholen, luisterde mee… 

    


